
Bereikbaarheid
Het Bezoekerscentrum ligt op de historische 
campus van het OPZ Geel. U bereikt het gebouw 
via de Dr. Sanodreef (ongeveer in de helft ter 
hoogte van de oversteekplaats).
Er is parkeergelegenheid (Parking 7). Voor meer 
info: www.opzgeel.be (Contact).

Contact
Bert Boeckx

T	 014 57 92 45

E	 pas-sage@opzgeel.be

Reserveren kan via het digitaal contactformulier 

op www.opzgeel.be/nl/bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum



U kan kiezen uit 2 modules:

1 Ervaringsdeskundigheid, waarbij u ontvangen 
en rondgeleid wordt door ervaringsde-
kundigen. Zij brengen hun herstelverhaal.     

	 Focus ligt hierbij op ontmoeting en gesprek.

2 Rondwandeling over de historische campus 
door een historische gids en bezoek aan de 
permanente tentoonstelling in het Bezoe- 

	 kerscentrum. 

 

Bezoek is alleen mogelijk onder leiding van een 
gids (€ 60 - maximum 20 personen per groep). 

Duur: ± 1,5 uur.

Vooraf reserveren vereist via www.opzgeel.be 
(Bezoekers/Bezoekerscentrum).

Op wettelijke feestdagen en tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar is het Bezoekerscentrum gesloten.

Bij interesse kan u voor of na de rondleiding met 
de groep iets drinken in ons ontmoetingcentrum 
’t Vooruitzicht, een café waar iedereen welkom is. U 
kunt dit aanvragen na bevestiging van het bezoek. 

Bezoek het 
OPZ-bezoekerscentrum 
Pas-sage

Met het bezoekerscentrum willen we een brug 
slaan tussen 2 werelden. Uniek aan dit project 
is dan ook dat ervaringsdeskundigen zelf bij de 
realisatie van het bezoekerscentrum betrokken 
zijn en mee de schouders zetten onder de uitbating. 
Hun getuigenissen vormen een essentieel deel 
van het bezoekerscentrum. Met film, kunst en 
gedichten geven ze hun kijk op psychiatrie, hun 
ziekte en hun herstel.

Het bezoekerscentrum Pas-sage kreeg onder-
dak in twee historische gebouwen aan de 
Dokter Sanodreef te Geel. Op een attractieve 
manier krijgen bezoekers meer informatie over 
het verleden, het heden en de toekomst van 
de psychiatrische zorg in Geel. Er is nog veel 
onbekendheid omtrent psychiatrie en in onze 
samenleving zijn stigma’s nog volop aanwezig. 
Met de tentoonstelling, met kunst van het 
Kunsthuis Yellow Art, en herstelverhalen willen 
we kennis en informatie doorgeven en bijdragen 
aan destigmatisering. U wordt ontvangen door 
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.  


